
 

 

 

Gedenken  

Zoals u in ‘de Hoeksteen’ heeft kunnen lezen ligt er in de kerk een boek met daarin de namen van 

gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. Kees Jansen schrijft deze 

namen op een zeer zorgvuldige manier in het boek.  

De ‘levensboom’ waarop een wit steentje gelegd zal worden op het moment dat iemand overlijdt, is 

inmiddels ook klaar. Kees Biesheuvel heeft de boom ontworpen en gemaakt. Hij schrijft u daarover 

het volgende:  

 

Beste gemeenteleden,  

Zeer recent is, na noeste arbeid, de gedachtenisboom in onze kerk geplaatst. Deze boom biedt ruimte 

aan een gedachtenis-steen voor een overleden gemeentelid. Ik wil graag een korte uitleg geven over 

gedachten en ideeën bij deze boom.  

Hij is gemaakt uit schijven van een es die rondom Hoek is gegroeid. De schijven vertegenwoordigen 

het voltooide afgeronde leven, waarin de jaarringen zichtbaar zijn. Het is daarom een boom zonder 

blad. In sommige schijven tel je veel jaren, in andere weinig. Sommigen zijn voorspoedig gegroeid, 

anderen veel minder. Geen van de schijven is gelijk aan een andere, niet in diameter, niet in lengte. 

De schijven zijn ook niet perfect. Er zitten knoesten aan, scheurtjes in, soms aangetast door weer of 

ziekte. Hierin herkennen we onszelf.  

We hebben gekozen voor de plaats bij het orgel omdat daar vaak de kist wordt opgesteld. De 

gedachtenis-steen blijft achter op de boom en de overledene staat bijgeschreven in het bijhorende 

boek. Op de Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar, wanneer we de overledenen herdenken, wordt het 

steentje aan de familie meegegeven.  

Met vriendelijke groet , Kees Biesheuvel 

 

 


